
 
 

PREMIUM 
Robert van Harten en Henriette Spetter voor hun piramides © Jean-Pierre Jans 

Robert heeft zijn eigen piramide 
in Almere: ‘Wil hier minstens 
130 worden’ 
Om piramides te zien hoef je niet naar Egypte, maar kun je 
gewoon naar Almere. In de wijk Overgooi heeft Robert van Harten 
(73) zijn eigen tempels laten bouwen. De moderne uitvoering is 
indrukwekkend én betekenisvol. Één probleem: we zijn eigenlijk 
niet welkom. ‘Er is een bepaalde harmonie.’ 
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Van Harten laat telefonisch weten alle vragen over zijn piramides te willen 
beantwoorden, maar bezoek rondleiden: dat doet hij niet. ,,Om de energie 



niet te verstoren’’, zo verklaart hij. Al pratend vinden we een oplossing. 
Verslaggever en fotograaf mogen langskomen in de tuin. Daar worden we 
een week later allerhartelijkst ontvangen en kunnen we de piramides in 
ieder geval van de buitenkant bewonderen. 

,,Er is een bepaalde harmonie’’, legt Van Harten uit, terwijl we op de 
veranda tussen zijn twee bouwwerken plaatsnemen. Medebewoner 
Henriette Spetter (64) brengt koffie en koekjes. ,,Die atmosfeer bouw je 
met elkaar op’’, zegt Van Harten. ,,We hebben van het begin af aan 
afgesproken: we laten eigenlijk niemand binnen. Op onze bekenden na.’’ 

Eén keer hebben ze een uitzondering gemaakt, voor het tv-programma 
Binnenstebuiten. Dat is alweer negen jaar geleden, toen de in 2012 
opgeleverde piramides nog redelijk nieuw waren. Inmiddels hebben 
Robert en Henriette hun eigen kosmos gecreëerd. Met veel groen – hun 
kavel (3000 m2) oogt als een bos – vogels en kippen. Hier heerst een 
serene rust. Voorbijgangers, buren, auto’s... ze zijn niet te zien of te 
horen. 

Deze piramides zouden overal kunnen staan, maar de aanhoudende regen 
verklapt dat we in ons eigen kikkerlandje zijn. Denk niet dat de bewoners 
daar chagrijnig van worden. ,,Wij omarmen elke druppel’’, zegt Van 
Harten. ,,Regen is grace, blessing.’’ Een zegening dus. 



 

Piramidewoningen in Almere van Robert van Harten © Jean-Pierre Jans 

Welkom aan het Kloosterbos in Almere, waar gevoel belangrijker is dan 
rationaliteit. Dat raakt de kern van alles wat Van Harten doet. Want hoe 
kom je op het idee om in de Flevopolder twee gouden piramides te 
bouwen? Dit zijn niet zomaar bijzondere bouwwerken, verklaart hij. Want 
het ging de wierookmaker niet om een architectonisch hoogstandje, maar 
om de bijzondere energie die het op zou roepen. 

Juiste hoeken 

Hoe werkt dat? ,,Het is de vorm die de piramide energie produceert’’, zegt 
Van Harten, die voor exact de juiste hoeken heeft gekozen. ,,Er heerst 
zoveel meer harmonie dan waar dan ook’’. 

In zijn vorige woningen zette hij al eens een stoel in een kleine 
geïmproviseerde piramide, om daar urenlang tot rust te komen. Later 
bouwde hij een piramidevorm om zijn bed. Nu heeft hij een huis waaruit 
hij nooit meer weg wilt, net als de farao’s. ,,De bedoeling is dat je eeuwig 
leeft in een piramide’’, vertelt hij. ,,Het is natuurlijk allemaal zo gebouwd 
dat het helpt.’’ 
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De grootste (12 x 12 meter) is de woonpiramide. De keuken is achter 
houten deuren weggewerkt. Bovenin slaapt Van Harten. ,,Toen ik voor het 
eerst boven kwam werd ik duizelig,’’ zegt hij. Zoveel energie kwam er vrij. 

De kleinere piramide (9 x 9 m) is voor meditatie en is het slaapvertrek van 
Spetter. Het raam heeft de vorm van een shatkona: een hexagram dat 
wordt gevormd door twee driehoeken. Het is een bekend hindoe-symbool. 
Op het dak staat een goudkleurige zon. De piramides zijn door een glazen 
gang verbonden. Boven de entree staat een Boeddhabeeld. 

De bouw ging een stuk sneller dan in Egypte. Binnen een jaar stonden de 
door architect Willem van Seumeren ontworpen bouwwerken op hun plek. 
De hoofdvormen bestaan uit houten panelen van CLT (cross-laminated 
timber) die gemakkelijk tegen elkaar geplaatst konden worden. Daarop 
zijn goudkleurige geveldelen van een aluminium legering gelegd. 

Keerpunt 

Van Harten kreeg ruim baan om een huis te realiseren dat de door hem 
gewenste energie met spirituele Indiase symbolen combineerde. De 



geboren Dordtenaar, die nooit in Egypte is geweest, was 15 jaar toen hij 
in de uitverkoop een boek ontdekte over vedanta, yoga en religie. Het was 
een keerpunt in zijn leven. ,,Er stonden dingen in waar ik nog nooit van 
had gehoord.’’ 

 

Piramidewoningen in Almere van Robert van Harten in aanbouw. © Robert van 
Harten 

De mogelijkheden in het leven leken ineens eindeloos. Hij begon nog aan 
een studie bouwkunde, maar brak die al in het tweede jaar af. Hij besloot 
de rest van zijn leven zijn gevoel te volgen. 

Het bracht hem naar India én in de wierookbusiness. Met zijn bedrijf 
Moeders Geuren verkoopt hij niet alleen wierook van bloemoliën uit India, 
maar ook kaarsen en voelgels: die moeten helpen dichter bij je gevoel te 
komen. 

Robert en Henriette dragen zelf allebei een halo om hun hoofd met de 
voelgel ‘licht’ erin. Ze zeggen dat het hen helpt zich lichter en stiller in het 
hoofd te voelen. Ze verkopen ook voelgels tegen ‘angsten’ en ‘drukke 
kinderen’. 
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,,Wij doen alles op gevoel’’, zegt Van Harten. ,,Ook met de bouw van de 
piramide. Ik heb niet gekeken hoeveel dat ging kosten en ook niet waar 
het vandaan moest komen.’’ Hij lacht.,,Om eerlijk te zijn weet ik dat nog 
steeds niet.’’ Maar bij elkaar heeft het meer dan een miljoen gekost, denkt 
hij. 

Verhuizen staat niet meer op de planning. Hoe oud hoopt hij hier te 
worden? ,,Het eerste wat ik denk is 130.’’ Maar hij houdt de 
ontwikkelingen met betrekking tot de levensverwachting nauwgezet in de 
gaten. ,,Nog geen jaar geleden kwam het nieuws dat ze het bij muizen de 
cellen hadden weten te verjongen. Dat is de oplossing. De bedoeling is om 
hier voor altijd te blijven wonen.’’ 

Bijzondere huizen 

Huizen in Nederland kunnen saai en eenvormig zijn. Maar sommige 
woningen zijn juist zo origineel dat ze zelfs toeristen trekken. Deze zomer 
bezoeken we zeven opmerkelijke bouwsels. Vandaag aflevering 2: een 
piramide in Almere. 


